
limburgs g
limburgs g is zingspreken

glooiend en zacht
in een land van slingerend water
in het smalste sliertje Nederland

limburgs g
is de geur van nog ‘werm riestevlaaj’

van ‘zoervleisj’ en van ‘kirmes’
en van lachen en van zingen
‘mit de sjmink nog oppe kop’

limburgs g is zingspreken
in je eigen dialect

waar melancholische klemtonen
door alle bochten

afwisselend en zwierend
steeds maar blijven dansen

limburgs g is het landschap
waar het uitzicht zichzelf blijft verrassen

en rustig wacht op wat er komt

het is de g van glooiend,
van groene weiden en van gras

de g van soms slingerend naar huis
van het geel van het gerstenat

limburgs g is schrijven
van niet vergeten wat er is

van genieten van gewone kleine dingen
en van vlaaj, niet één stuk

...maar zeker twee

in limburgs g
krijgt de dag de lach op zijn gezicht

en vinden we elkaar
in onze eigen zachte, zachte g

Gerrian



Winter in de Peel
De lucht voelt niet guur, 

de frisheid kleeft als spinnen rag 
aan mijn jas en verwarde haren 

De loden vennen waarlangs ik loop 
kijken mij diep aan

en zachtjes lokken verder weg 
de moerassen in antraciet

Silhouetten van sprietige nietige berkenbomen
wijzen naar boven naar het niets

terwijl de massieve marmeren lucht 
het uitgeleefde landschap 

nog verder de aarde in duwt

Het gedempte kloppen van mijn bloed 
verschuift de stilte 

van de achtergrond naar de voorgrond

En ik heb wortel geschoten kom thuis
in deze wereld 

van de tinten van het grijs

Karin Vossen



Vrij.
Luisterend naar de stilte,

verzinkend in het niets
laat ik het heden los.

De heldere lucht
een stralende zon

zichtbaar vanaf mijn plekje op het zachte mos.

ls er nog meer te willen,
wat kan er fijner zijn

dan genieten van een zomerse dag in het bos .....

Karin Truyen



Rens Verspagen



Loozerheide
Paula de Vreeze
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